Comité Dodenherdenking
Berg aan de Maas

Berg aan de Maas herdenkt sinds 1946 de gevallenen die aan het begin van
de oorlog in Berg aan de Maas hun leven gaven voor onze vrijheid. Op 10
mei 1940 sneuvelde op de brug over het Julianakanaal een van de soldaten
die daar wacht hielden. Bij het Veerpont vielen snel daarna de volgende
slachtoffers. In 1948 hebben de inwoners van Berg aan de Maas samen
gezorgd dat er een monument kwam ter nagedachtenis aan deze
gevallenen. De gevallenen zijn hier herbegraven. Aan de overkant van de
Maas nabij het veerpont heeft Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem een
monument ter nagedachtenis geplaatst. Zij herdenken elk jaar op 10 mei
eveneens de gevallenen. Een waardevolle traditie aan beide kanten van de
Maas. Opdat we niet vergeten.

Gemeenteraad Gemeente Stein
Postbus 15
6170 AA Stein

Berg aan de Maas, 09 maart 2025.
Onderwerp: Dodenherdenking Berg a/d Maas
Geachte leden van de Gemeente raad,

Op 10 mei 2025 is het 85 jaar geleden dat in Berg aan de Maas, meteen bij het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, jonge mensen hun leven hebben gegeven. Berg aan de Maas herdenkt deze
gevallenen ieder jaar op de zaterdag het dichtst bij deze 10 mei. We zijn als comité zeer verheugd dat,
in overleg met onze Belgische collega’s van Kunstkring Arnold Sauwen Stokkem, het gelukt is om de
Dodenherdenking in Berg aan de Maas dit jaar op zaterdag 10 mei te kunnen organiseren.

We herdenken de overleden strijders en gevallenen uit andere missies in de Heilige Mis en bij het
Oorlogsmonument op ons kerkhof. We vertellen de verhalen, strijken de vlag, leggen kransen en
bloemen en respecteren 2 minuten stilte ter nagedachtenis. We bidden, musiceren en zingen ter ere
van onze strijders. We hijsen de vlag om onze vrijheid te vieren. We stellen het zeer op prijs als u deze
datum nu alvast in uw agenda zou willen reserveren.

Onze vrijheid is niet vanzelfsprekend. Democratieén staan onder druk. Daarom blijft herdenken zo
belangrijk. “Als je kunt herdenken, als je mag discussiéren, als er voor- en tegenstanders mogen zijn,
verklein je de kans op nieuwe escalaties. En daarmee de kans op nieuwe, langdurige levens met
oorlog.” Aldus Annelieke Drogendijk, directeur van ARQ, Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.
In onze tijd van polarisatie en dreiging blijft herdenken en stilstaan bij het verleden extra van belang.




Bij deze willen wij u beleefd uitnodigen om deel te nemen aan de jaarlijkse dodenherdenking die
gehouden zal worden op zaterdag 10 mei 2025.

Het programma van de herdenking is als volgt:

17.15 uur Ontvangst in de H. Michaél kerk om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop
koffie of thee.

18.00 uur H. Mis ter ere van de overleden strijders en alle gesneuvelden in andere missies.
19.00 uur Bloemlegging en eerbetoon op het kerkhof.

19.30 uur Onder begeleiding van Harmonie St. Joseph begeven we ons naar Hotel Café Knoors -
Meeks Berg a/d Maas .

19.45 uur Samen napraten bij een broodje, kop koffie en Limburgse vlaai.

Graag vernemen wij van u of u de 79¢ Dodenherdenking in Berg aan de Maas wilt bijwonen.
Wilt u het bijgevoegde formulier uiterlijk 10 april 2025 terugzenden.

Vertrouwend spoedig een bericht van u te mogen ontvangen en u op 10 mei te mogen ontmoeten
verblijven wij,

Met vriendelijke groet,

Namens Comité Dodenherdenking Berg aan de Maas,
Tiny Gelissen

Bijlage: Aanmeldformulier

“We willen meer
mensen bewust maken
van wat oorlog met
mensen doet. Daarin
kunnen we de verhalen

over en ervaringen van

de doorwerking van de

Tweede Wereldoorlog

goed gebruiken.”

- Annelieke Drogendijk, directeur ARQ




